Bhutan blijft voor velen een droom-
bestemming. Heb je het koninkrijkje in
de Himalaya al een keer bezocht, dan zou
je wel weer terugwillen. Zoals Ronnie
Dankelman (40) uit Den Bosch. Hij krijgt
tijdens een trektocht een bijzondere uit-
nodiging. Met zijn verhaal wint hij €100.

en zuiden van Trongsa, in
het midden van Bhutan, ligt
het Black Mountains Natio-
nal Park. Dit reservaat beschermt de
heuvels die de grens vormen tussen
het oosten en het westen van het berg-
staatje.

In 2006 is in dit gebied in samenwer-
king met de Nederlandse organisa-
tie SNV een 6-daagse wandeltocht
opgezet: de Nabji Trail. Dit klein-
schalige toeristische project is ont-
wikkeld om de lokale bevolking aan
extra inkomsten te helpen.

Tijdens het wandelen draag je alleen
je dagrugzak; de rest van je bagage
wordt meegenomen door dragers.
Bij elk dorp waar je overnacht wordt
de draagploeg afgelost door andere
dorpsbewoners.

Elke overnachtingsplaats is voorzien
van eenvoudige sanitaire voorzienin-
gen, heeft een plaats waar gekookt kan
worden en een overdekte plek waar
gegeten en gedronken kan worden.
De trail begint in Reotola en je wan-
delt via Nimshong, Nabji, Kubdra en

—

Jangbi uiteindelijk naar Tongtongfey
door een prachtig bergachtig land-
schap. Tijdens de trektocht loop je op
een hoogte van 1000 tot 1500 meter
met fraaie uitzichten op de rijstterras-
sen en steile berghellingen.

Als je geluk hebt, zie je onderweg de
neushoornvogel en de met uitsterven
bedreigde gouden Langur, een apen-
soort die alleen in Bhutan en India
voorkomt. Tijdens de wandeling is er
de mogelijkheid om kennis te maken
met oude tradities en gebruiken van
de Monpa’s, de oudste bevolkings-
groep van Bhutan.

De ene keer word je welkom gehe-
ten met cen fles ara, de lokale wijn,
de andere keer komen de vrouwen
dansen bij het kampvuur.
Halverwege de wandeling in Nabji is
een rustdag, waar je een rondje naar
Korphu kan lopen. Het toeval wil dat
de rustdag tijdens mijn wandeling op
11 november 2008 is. De dag dat Jigme
Singye Wangchuck, de 4e koning van
Bhutan, jarig is. Zijn zoon Jigme
Khesar Namgyel Wangchuk is een

week daarvoor tijdens een groot feest
gekroond tot 5e koning van Bhutan.
De 4e (oud-)koning is erg populair
en zijn verjaardag wordt uitbundig
gevierd. Hij heeft Bhutan beperkt
opengesteld voor toerisme en er voor
gezorgd dat buitenlandse invloeden
Bhutan bereiken (televisie en inter-
net) zonder dat de authenticiteit
verloren is gegaan. Ook heeft hij het
zogenaamde Bruto Nationaal Geluk
geintroduceerd.

Op de tafel ligt een officiéle uitnodi-
ging van de Nabji Community Pri-
mary school voor de feestdag en de
jaarlijkse sportmiddag. Om klokslag
9 uur worden we verwacht op het ter-
rein van de school.

We worden als vip ontvangen en mogen
plaatsnemen op de eerste rij stoelen die
opgesteld staan onder een tentdoek,
terwijl de rest van het publick in de
brandende zon toekijkt.

Nadat de directeur van de school
iedereen welkom heet, wordt de Bhu-
tanese vlag gehesen en zingen de kin-
deren het volkslied en marcheren ze
het veld over.

Daarna volgt het culturele program-
ma met zang (19 liedjes) en dans van
verschillende groepen kinderen. Ze
zingen zich schor en de kleinere kin-
deren dansen en zwaaien fanatiek
met gebedssjaaltjes. Dat alles voor
de koning.

De al wat oudere kinderen kunnen
goed overweg met Nepalese liefdes-
liedjes, afgespeeld op een hele oude
cassetterecorder. Ook is er een uit-
gebreide traditionele boeddhistische
festivaldans, waarbij mooi aangeklede
jongens ingewikkelde dansen uitvoe-

ren. Ook wij moeten er aan geloven
en dansen en zingen vrolijk mee.

Na het culturele programma krijgen
we een lunch aangeboden, een tra-
ditioneel gerecht met hete pepers als
groente.

Net na 13 uur is het startsein van de
sportmiddag. De olympische fakkel
gaat aan en kinderen worden in ver-
schillende groepen ingedeeld: van erg
jong naar ouder, de jongens geschei-
den van de meisjes.

Alle groepen doen aan 18 onderdelen
mee. De opvallendste zijn zaklopen,
snoephappen en een race waarbij
2 kinderen ieder met één been aan
elkaar zijn vastgebonden.

Spelletjes die je eerder in Nederland
en Belgié zou verwachten; niet ver

weg in de Himalaya regio. Maar je
kunt ook verspringen, 100 meter
hardlopen, hoogspringen, snoepra-
pen, staarttrekken en hardlopen met
een naald in je handen, het draadje
door het cog van de naald halen en
zo snel mogelijk terug rennen.

<« ¥ Ronnie Dan-
kelman in Bhutan
tijdens de trektocht.
De tentjes voor de
overnachting zijn

al netjes opgezet.
Tijdens het feest van
de koning zingen
kinderen het volks-
lied en voeren ze een
traditionele boed-
dhistische dans op.

Zang en dans; ook wij
moeten er aan geloven...

Wij mogen voor jury spelen en moeten
bij elk onderdeel de nummers 1,2 en 3
aanwijzen en naar het podium bege-
leiden. Zelf moeten we aan 2 onder-
delen meedoen: kogelstoten voor de
mannen en een stoelendans voor de
vrouwen. Afsluitend is er een dans-
wedstrijd voor iedereen. Tijdens de
overhandiging van de prijzen maken
de kinderen een diepe buiging.

Als de zon ondergaat, lopen de kin-
deren, ouders en gasten naar het dorp
Nabji. Halverwege het dorp staan
onze tentjes, waar we de kinderen
en ouders bedanken en uitzwaaien.
Het is mooi geweest, deze koning-
dag. Morgen gaan we weer aan de
wandel. m

In een van de volgende edities van
AZIE zal een uitgebreide reportage
over Bhutan verschijnen.
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